Maurits Coppens

Geboren op 22-04-1897 te Méelle

Overleden op 20-09-1990 te Méelle

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Vroom aandenken aan de Heer

Maurits COPPENS

weduwnaar van Mevrouw
Louise MEGANCK

Lid van de bond der gepensioneerden

geboren te Melle op 22 april 1897 en er godvruch-
tig overieden op 20 september 1890, gesterkt met
de Sakramenten der zieken.

Marguerite Coppens,
Jerome en Georgette Haelterman-Coppens,
Alain Haelterman,

De families Coppens, Meganck, Schepens,
Fauconnier en De Wilde,

danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en uw gebed.

Het heengaan van iemand die ons dierbaar is. ook
al is hij oud geworden, doet altijd pijn.

Dit ervaren wij nu oprieuw bij het afscheid van on-
ze dierbare Maurits.

Het verdnetl wordt wel gemilderd door het besef dat
onze dierbare een gezegend en verdienstelijk leven
achter de rug heeft, dat hij geen pijn heeft gekend
an thuis 0ok een goede verzorging heeft ontvangen.

Aan onze dierbare kunnen wij schone herinnerin-
gen bewaren. Maunts was een werkzame, vriende-
lijke en gelovige mens, iemand om van @ houden
omdat hij zelf zo menselijk en medevoelend was
voor zijn lamilie en medemensen.

Om dat alles willen wi) hem blijvend danken en in
liefde met hem verbonden blijven.

Wi geloven dal God onze dierbare om zijn liefde en
schoonmenselijk bestaan, nu het eeuwig zal schen-
ken. Dat is onze hoop en onze lroost.

Drerbare kinderen en kieinzoon, ik dank U allen om
uw liefde en de opperbeste verzorging die ikvan U
mocht ontvangen. Blijit allen zo voor elkaar opko-
men en zorgdragen. Moge God U zegenen en ons
allen eenmaal eeuwig in 21n liefde verenigen.

Dierpare familie en vrienden, hebt allen dank om

walt U mijn gezin aan vnendschap en goedheid hebt
geschonken.
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