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Gedenk in uw gebed en vriendschap
de Heer

Maurice Coppens
echtgenoot van Irma ROOBAERT

geboren te Herfelingen op 29 oktober 1917
en godvruchtig thuis in familiekring
overleden te Vollezele op 23 augustus 1996,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Ik heb ellendige maanden en droevige
nachten geteld, mijn ziekte was
ongeneesbaar en weerstond aan alle
hulpmiddelen, en nochtans heb ik noch
gemopperd, noch geklaagd, omdat Gij het
waart, o Heer, die mij beproefde.

Zalig de mens die de ellende van het
tegenwoordig leven geduldig verdraagd, want
na beproefd te zijn geweest, zal hif de kroon
des levens ontvangen die God bereid heeft
voor diegenen die Hem beminden.

"Het plezier van mijn leven bestond erin te
kunnen werken op de ruige grond zoals God
hem uitgeasemd heeft en te zien groeien en
bloeien wat ik geplant en gezaaid had.”
Qok als metser vond ik plezier in het werken
en leven.

Mijn krachten hebben mij verlaten. Op U,
Heer, heb ik al mijn vertrouwen gesteld.

Mijn liefste echtgenote en kinderen maar
vooral Annie moet ik bedanken voor hun
goede zorgen in mijn laatste weken.

Ook Sonja, Willy, Dirk, Anneleen en Bart
waren voor mif een echte steun om mijn ziekte
te helpen dragen en ook zij lagen mij nauw
aan het hart.

Van hierboven zal ik over U waken, tot wij
elkander eens eeuwig wederzien.

Vaarwel en bid voor mij.

De families COPPENS, ROOBAERT, DESMET
en GEEROMS danken U voor
uw blijken van deelneming en gebed.

Vollezele, 31 augustus 1996
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