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Ten paradijze geleiden U de Engelen |

t

BID VOOR DE ZIEL

Ydan

ANNA VAN DE VELDE

echtgenoote van

ADOLF BAETEN

Geboren te Overmere, den 15 Januari 1887 en er
zachtjes in den Heer ontslapen den 9 November 1943

Versterkt door al de Troostmiddelen der H. Kerk
Lid van verschillige godvruchtige genootschappen

God in zijn oneindige wijsheid en goedheid heeft
het zoo geschikt, opdat wii zouden indachtig blii-
ven dat de wereld voor ons een ballingsoord is
en ons leven een doortocht, maar dat ons waar
vaderland de'Hemel is. Thess.

(Geduldig heeft zij haar langdurige ziekte gedra-
gen en de Heer vond haar niet onvoorbereid.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinderen.
Vele jaren hoopte ik nog in uw midden te mogen
verblijven, doch troost U, van uit den hemel waak
ik over [J. Heb dank voor de liefde en de geduldige
zorgen waarmee gij mijn laatste maanden hebt
verlicht. De Heer zal het U loonen.

Jezus, Maria en Jozef, ik heb betrouwen in U.
Akten van Geloof, Hoop en Liefde.






