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Bidt God over de Eirl
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NORBERT-FRANS COPPENS

echigenoot van
MARIA BLONDEEL.
Hij wierd geborente Quosfdeinkerie, den 20 Tuni
1850 en overleed te Viewwpoort, den 3 Novemb, 1908,
i DR G
Mijn Gnd hoe bedriegelijk is 11et leven
van den mensch en hoe kortst ondig zijne
vertroostingen ! Zij bestaan PPHPH 002 eI
blik, en een ander ocogenblik neemt ze
ez, en ware het nict van de heilige
eenwigheld op welke al onze dagen uitko-
men, met reden zouden w 1] ons memﬂheh]k
lot bella; ven. (H. Frans van Saies)

Ten dci-U'E‘- van mijne beproeving zocht ik
God. ﬁl]ﬂe handen heb ik tot Hem geheven
en mijne hoop werd niet teleur weste d,
want bij den Heer is bermhertigheid en
overvloedige verlossing. (Ps. LXXV/I-3)

Beminde Echigenoote, dierbnre Kinderen,
bemiut malkander, gedenkt dat de aarde
eeu ballingschap 'is, het leven een door-
tocht en de hemel ons vaderland. Bidt
voor mij, vaartwel !

Zoet hert van Maria, wees mijne
zaligheid. {800 d. afl.)







