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Op zeer hoge leeftijd werd naar
het Vaderhuis geroepen

DE HEER
Petrus COPPENS

weduwnaar van Mevrouw

Maria MOENS

geboren te Oordegem op 3 december 1895, en
rustig ontslapen te Serskamp op 1 april 1983,
gesterkt door de H. Sakramenten,

Op hoge ouderdom is deze gekende man naar
de Heer toegegaan, na een leven van hard werk,
afgewisseld met zware baproevingen. Wanneer
jemand het geluk kent een uitzonderlijke leeftijd
te bereiken, dan heeft die ook steeds zeer velen
zien voorgaan van naaste bloedverwanten, Dat
scheiden siaat telkens wonden, die nooit echt
genezen, maar blijvends en pijnlijke lidtekens
dragen. Zo was het ook met deze kranige ouder-
ling : veel te vroeg verloor hij zijn echtgenote,
en onlangs ontviel hem een dochter. Gelukkig wie
in zulke droetheid kan opkijken naar God, en
gelooft dat onze overledenen bij Hem genieten
van blijvend geluk. Dat geloo! en vertrouwen
was een blijvend houvast en ook de sterkste
troost voor onze duurbare pverledene, Juist daar-
om keek hij elke Hoogdag verlangend uit naar
de komst van de Heer, die hij zo dankbaar ont-
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ving : stil, vroom, voorbeeldig biddend tot God,
die hem weldra zou opnemen,

Petrus had het voorracht zijn laatste jaren veilig
door te brengen bij een dochter en schoonzoon,
waar hij zich rustig door beschermende zorgen
&n toewijding omgeven wist. Tot zijn laatste le-
vensmaanden bleef hij gespaard voor erge kwa-
len. zodat hi] gemoedelijk zijn korte wandelingen
kon doen, en rustig esn praatje slaan met buren
en bekenden| en wie kende hem niet! de sym-
patieke grijsaard die voor ieder een hartelijk
woord had.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U
voor uw genegenheid en toewijding ; treurt niet
om mij, maar dankt God die me de gunst van
hoge leeftijd en jarenlange gezondheid heeft ge-
schonken, Ik ga naar Moeder, en 2zal met haar
bidden voor uw aller geluk. Blijit me gedenken
in uw Zondagmis.

De families ;
COPPENS, MOENS. IMPENS
en DE GEYTER,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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