Rene Eligius Coppens

Geboren op 02-12-1907 te Vlierzele

Overleden op 28-07-1999 te Sint-Lievens-Houtem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Oud mogen worden s g g
is et mooiste geschenk van het leven Er zijn mensen die stil en bescheiden

door het leven gaan.
Eenvoudig en onopvallend verlaten ze ons.
Oud van dagen en nachten
T worden de voeten moe
en gaan handen tastend hon weg.
‘t Wordt donker
langzaam veranderen mensen en dingen
Vroom aandenken aan in zachte schaduw
tat het praten verstomt
DE HEER omdat woorden van ecuwig leven
Rene COPPENS e
geboren te Viierzele op 2 december 1907 en
godvruchtig overleden op 28 juli 1999,
in het rusthuis *Ter Kimme" te St-Lievens-Houtem Voor Uw altaar verenigd danken wij U, Heer,
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden. om het leven van Rene,

om al het goede en schone dat
hij aan zijn familicleden bewees.

De familie dankt u voor de blijken van medeleven.

De families COPPENS en MOREELS
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