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Geef mij te lijden of ... te stervan, Hear, of liever
neen, ...niet sterven, maar wel lijden, veel, gedu-
rig lijden ! ( H. Theresia )

BID VOOR DE ZIEL
van

CLEMENCE VAN DE VELDE
weduwe van
Frans DE BrRuycker

Geboren te Ovarmeire, op 7 September 1856 en
er overleden den 17 'Oogst 1927, versterkt door de
HH. Sacram:ntz2n der stervenden.

Treuren wij op aarde om zoo 'n goede moeder..,
hierboven is het feest, hierboven wordt gejubeld...
want niet immer geld het daar de blijde ontvangst
van zoo 'n martelares!... acht maanden aan een
stuk, gedurig, immer lijden...acht maanden zonder
zucht, zonder het minste klagen, acht maauden
opgeruimd ..... Gelukkige heldin die uitverkoren
werd om toch zooveel te lijden, om alles uit t2 boe-
ten, de laatste zondevlek, die nu reeds 't loon
ontving en zeker 't loon ontving der groote chri.
stenhelden, wij, we benijden U... — -

Nog zien wij haar vragen om h2t kruis, het
kruiske van den doodstrijden 'tstervend nog druk-
kend op haar lippen toch zoo hartstochtelijk
kussen... Nog zien we haar vragen naar de gewij-
de doodskaars en in haar handen vastgeklampt
een laatste bede storten....

Dierbare kinderen, was ik geduldig in het lijden,
gij waart het nog veel meer... die engelachtige
zorgen, die slapelooze nachten, die toewijding,
die liefde vergeet ik nimmer hier tot op dendag dat

wij eens samen hier weer vereenigd zijn.
At Tazriia Barmibartiochoid | (1N d afl )






