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Liefdevol aandenken aan
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ol Ve Chmel

weduwe van de heer Emiel Van Hauwermeiren (1 2006)

7ij is geboren te Wichelen op 3 april 1929
en is er thuls van ons heengegaan op 3 april 2014,
gesterkt door de ziekenzalving.

De familie dankt U oprecht voor elk troostend woord
en blifk van medeleven tijdens deze moeilifke mamenten.
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Mama,

Na het overlijiden van papa, kwam je samen met je zus bij ons
inwonen, Toen ook 2 jaar geleden tante Yvonne stierf, had je
dank zi| je geloof de kracht om samen met ons te genbeten van
alle Kleine dingen. Je was 20 gelukkig dat e niet naar het
rusthuis moest. Hele dagen zat je in je zetel, dicht bij de haand,
een krulsteken bij het begin van elke nieuwe dag, dankbaar
voor alle goede rorgen. Je was er altijd en voor iedereen.
stilletjes werden je krachten rwakker en rwakker, maar toch
hoorden we je weesgegroetje. Juist op je Bste verjaardag
hebben we j& hand zachtjes moeten loslaten.

Lieve mama, slaap zacht, we vergeten je nooit.

Vivianne, Fabienne

Méméke,

Ah ons méméken, dat waren de woorden dle je zo dikwijls van

ons hoorde, Samen hebben we veel tijd doorgebracht. Steeds

was je erbi]. Nu zal het nooit meer hetzelfde ziin. Nooit meer

zullen we e hoofdje boven de zetel zien uitsteken als we langs
komen. Geen zwaalende hand, geen zachte kus, geen kruisje meer.
Méméken, zorg hierboven samen met pépd voor ons, zoals je

altijd hebt gedaan. Vergeet nooit... we zien [e graag.

Kris, Bart, Evy, Jeroen
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