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Het woord van God zal nooit vergaan

met Hem gerust in vrede leven,

aan elk getrouw het zijne geven :

dat doet een mens ten hemel gaan.
G. Gezelle

+

Ma een leven van diep geloof,
grote liefde en stil zelfvergeten
bidden wij voor de zielerust van

de heer

Emiel YAN DE VELDE

echtgenocot van mevrouw
Magdalena VAN NIEUWENHUYSE

Geboren te Kalken op 21 oktober 1908 en in de
Heer ontslapen in het A.Z. te Gent op 29 septem-
ber 1983. Hij werd daartoe gesterkt door de HH.
Sakramenten der Zieken en de H. Zalving.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Heer, leer ons eerbiedig en dankbaar omgaan met
onze overledenen. Dankbaar om het goede dat
langs hen tot ons gekomen is : eerbiedig om het
leven in al zijn verscheidenheid.

Het zielebeeld van onze dierbare kunnen wij zien
als de vrome landman, die sterk verbonden aan
de natuur daarin zijn verbondenheid wist te voe-
den met God, zijn Schepper. Hij wist wanneer hij
de grond behoorlijk had bewerkt en bemest, de
uviteindelijke groeikracht niet zijn werk was, maar
van hierboven.

Vanuit die verbondenheid met God, leefde hij
trouw aan de zijde van zijn geliefde echtgenote,
doorheen goede en kwade dagen was hij haar
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een steun. Samen leefden zij dan ook sterk ver-
bonden met hun familie. Hoewel zij zelf geen kin-
deren hadden ging hun liefde des te sterker naar
de kinderen van hun familie.

Samen met zijn echtgenote leefden zij een leven
van diep geloof, grote liefde en stil zich-zelf-ver-
geten. Zij leefden mee met de mensen, gedienstig
en bezorgd om de anderen, in kleine attenties en
met toegestoken handen. Na een voorbeeldig ge-
dragen ziekte is hij naar God overgegaan. In zijn
levenshouding lag als 't ware zijn gebed erken-
baar : « Mijn God, ik heb het lijden proberen te
aanvaarden, met volle overgave geef ik U nu dit
leven terug. »

Heer, afscheid nemen van iemand die ons dierbaar
is, doet altijd pijn. Help ons gelovig op te kijken
naar lijden en dood. Leer ons de dood gelovig be-
naderen. Laat ons doordringen dat het leven niet
eindigt maar pas doorzet over de dood heen. Be-
vestig ons geloof in het eeuwig leven.

Mijn dierbare echtgenote, ik weet dat u ook zult
proberen dat kruis moedig te dragen, het zal tijd
vragen en steun. Laat ons gebed de meest intieme
band blijven, en moogt gij verder gesteund wor-
den door onze familie, daar ben ik zeker van en
ben ik hen ook dankbaar.

Goede familie en vrienden, blijff mekaar steunen
in het leven, dat maakt mensen gelukkig zelfs in
het lijden. Dank om alles.

De families Van de Velde, Van Nieuwenhuyse,
De Bock en De Vuster

danken U voor uw blijken van medeleven in de
rouw en uw gebeden.
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