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Overleden op 11-12-1970 te Gent
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« Toon het heil waar wi| hopen
‘t Kind van uw genadigheid.» (adventslisd|

ey

In de vrede van Kristus ruste de ziel

van de Heer

CAMIEL DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

JULTA MERTENS
geberen te Overmere, ‘op 9 jull 1905 en godvruchtig
overleden te Cent, op 11 decamber 1970,

Gestarkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
en de Pauselijke Zegen.

Lid v/d H. Hartbond, de confrerie vid H. Barbara, de
B. Boerenbond, Ere-Voorzitter v|d Paardenverzekering
en van de bond van grote en jonge gezinnen.
RS T

In de kliniek getuigde men over vader: «Mijnheer
De Vos was zo'n geduldige zieke | Hij kloeg nlet, hij
belde zelis niet als hij hulp nodig had, maar wachite
tot de verpleegster langs zou komens.

Lo was vader in lijden en pijn.

Zijn leven was getekend door een felle moed een
enorme werkkracht en een eilndeloos geduld. Soms
wordt een mens hard en koud door de vele tegensla.
gen, Vader niet, hij bleef dezelide goede man, gelaten
in alles. Vreegtijdlg verloor hij twee kinderen, maar
de rwaarste opgave was wel de dood van zijn jongen.
Dat kwam heel hard aan voorhem en zijn vrouw,
maar opstandig werd hij niet. Wel heeft zijn gezond-
heid er onder geleden, wantnu hij eindelifk wat rust

kon nemen na zijn jarenlange arbeld, is hij van ons
heengegaan voor de eeuwlge rust.

Wij bewaren een dankbare herinnering aan hem,
die een door en door christelilke vader was en een
behulpzame man voor allen die hij helpen kon.

Dierbare vrouw en kinderen, noast de vele beproe-
vingen heeft de Heer ook vreugde gegeven. Onze
vreugde was: leven voor elkaar. Blijit zo voor elkaar
leven in dezelide lielde en vrede.

Beste zuster en broers en famille, heel ons leven is
eaen advent, eenuitkiiken noar de komst van de Heer,
Moge Hij ons allen de vreugde geven Hem sens te
ontmoeten voor altijd.

Heer, schenk rust en vrede agon uw trouwe disnaar,

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De families DE VOS, MERTENS,
DE RYCKE en BUYLE.
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