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Roem niet op den dag van morgen, want gij
weet niet wat de volgende dag zal aanbrengen.
Wees dan altijd bereid, en leef zoo, dat de dood

u niet onbereid vinde.

ZALIGE GEDAGHTENIS
Yan

FLORIMOND VAN DE VELDE

200N van

PETRUS EN VAN CLARA VAN GIJSEGHEM

Lid van de congregatie der jongelingen en van
het brozderschap der H. Barbara.

Geboren te Overmeire den 31 Mei 1895 en al-
daar overteden den I Juni 1915.

e

Al stierf de rechtvaardige esne onvoorzieng
dood, hij zal eeuwig in ruste wezen.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen jonge-
ling, godvreezend en afwijkend van het kwaad.

Ik hoopte nog eenigen tijd te leven, maar Gij
hebt, o Heer, den draad mijns levens afgesneden :
dat uw wil geschiede.

Gij zijt nu in droefheid, doch troost u, ik zal
u wederzien bij mijnen God, waar dz wellusten
volgen op de droefheden en waar de tranen var-
anderen in vreugde,

Zoet Hart van fesus, wees mijn toeviuchi.
(30 dag. afi.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(30 dae. aft.)

Overmeire, dr. Suy-De Potter.







