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" Zingt voor de Heer een nieuw gezang.”
(Psalmwoord)

T

Totvroom aandenken van
de Heer
Gustaaf Kregersman

weduwnaar van

Mevrouw Juliana Pieters

Geboren te Wetteren, op 30 oktober 1902 en god-
vruchtig overleden te Gent, op 8 november 1977,
gesterkt door de ziekenzalving en de Pausalijke
ZJegen,
Oudstrijder en Oorlogsinvalide 1940-45
Lid van de K. W. B.

De evangelist Johannes heeft 'n woord geschre-
ven als een hefboom en een levensopdracht voor
allen die de Heer willen volgen : " Ik ben de ver-
rijzenis en het leven. Wie leeft in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven.” (Joh. XI, 26)
De eenvoudige en ingoede mens die we vandaag
aan Gods opperste barmhartigheid toevertrou-
wen langs de onbloedige hernieuwing van het
Kruisoffer, de H. Mis, heeft in deze woorden een
levenswegwijzer gezien en hij heeft die gevolgd.
Hij was een man met een christelijke, kerkelijke
en priesterlijke gezindheid. Drie mooie bloemen
in het hofje van de gelovige op vandaag, die we
links en rechts nog ontmoeten, bloeiend voor
Gods aanschijn in ditleven ...

Deze schone mens bezat een fijnbesnaarde ziel,
hij leefde op het vereffend rithme der kiassieke
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muziek ... menig ragfijne spanwerkjes hebben
zijn kunstige handen voor onze ogen doen leven,
de zachte muziek dezer kleinkunst ruiste in aller-
lei tonen en kleuren aan de wanden zijner woon-
kamer ... het lied zijner handen.

Door onze geest speelt het woord uit het adagio
van een bekend dichter :

" Ik ben een snaar op Uwe harp,

en wacht op 't roeren van uw ving'ren,

om ook mijn klank doorheen 't gerank

van Uwe symfonie te sling’'ren ",

Er stak muziek in deze man: als gelovige, als
christen, als mens ...

De goede God neme hem spoedig op in de zin-
gende koren van heiligen en engelen ...
Geliefde kinderen, kleinkinderen en famile, hebt
dank om uw vele blijken van genegenheid en
goede zorgen. Tot weerziens in de hemel,

“ Mijn Jesus, barmhartigheid.” (300 d. afl.)

Zijn kinderen en kleinkinderen,

De Families Kregersman, Pieters, Scheire en
Van Sande,

danken U om uw blijken van christelijke
deelneming en uw gebeden.
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