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«Hzer, gzef Ivo de esuwige ruste
VAOOM AANDENKEN AAN
DE HEER

IVO DE VOS

echtgenoot van Mevrouw
Adriana DE BEULE

geboren te Berlare op 25 februari 1912
en overleden te Dendermonde
op 31 oktober 1984, gesterkt met
de H. Sakramenten van de zieken.

Qudstrijder 1940-45.

Lid van de bond der gepensioneerden
en van verschillende verenigingen.

Op de vooravond wvan Allerheiligen is Ivo
naar zijn Heer en Schepper weergekeerd. De
Kerk maakte zich in haar liturgie klaar om
in één feest al dia mensen te gedenken die
in vallen en opstaan, in goede en kwade
dagen getracht hebben God te dienen in
hun medemensen.

Naar menselijk oordeel, en rekening houdend
met Gods oneindige barmhartigheid, is Ivo
daar zeker in geslaa?d.

Hij heeft zich zijn leven lang ingezet wvoor
zijn gezin : voor zijn echtgenote en kin-
deren.

Als timmerman en metser was hij de geknipte
man om op «lravaux- te werkem en zo voor
hen het brood te verdienen.

Na een rijkgevulde loopbaan, kon hij samen
m»?.-tt Adrienne genieten van een wealverdiende
rust.

Mu had hij nog meer dan vroeger de tijd
om zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
te helpen bij het volbrengen wvan allerlei
karweitjes in huis en in de tuln.

Ook in de wverenigingen was hij voor zijn
leeftijdgenoten een gedienstige en graag-
geziene vyriend.

Wie zal ons zeggen hoeveel keer Ivo de
vlag heeft gedragen wanneer een van Zijn
kareraden naar zijn laatste rustplaats werd
gedragen 7

Ilvo was een opgeruimd mens. Met een
kwinkslag kon hij droog-weg heel de bende
amuseren en aan 't |lachen brengen.

In de laatste kermisdienst wvoor de over-
ledenan wou hij er absoluut nog bij zijn ;
maar we hebben hem dan wvoor 't laatst in
't openbaar gezien.

Ziin gezondheid ging zo snel achteruit, dat
hij nu al is opgenomen in die grote menigte
die niemand tellen kan. Daar zal hij met
al zijn ovarleden familieledan en vrienden
bidden, opdat we mekaar eens samen zouden
wearzien in de blijvende vreugde bij de Heer.
Beste echtgenote, lieve Kkinderen en klein-
kinderen. dierbare familieleden, vrienden en
geburen, ik dank u voor alles wat u voor
rij waart en deedt. Tot weerziens bij de
Heer.

De tamilies DE V0SS, DE BEULE,
BURM en DE WILDE

danken U voor uw gebed
en uw medeleven In hun rouw,

ae_;iral, < Funerarium Poppe-Van Eysegheﬁn
Druk. E. De Veirman, Berlare.



