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Ik ben de Verrijzenis en het Leven. {loh.})

ey

Tot de vreugde van het Vaderhuis
is teruggekeerd de ziel van Mijnheer

OMER, Jozef, Sidonie KRICK

echtgencot van Mevrouw
SIMONNE VAN AVERMAET

geboren te Overmere, op & augustus 1919 en aldaar
overleden, op 14 oktober 1968,
Gezalid met de H. Olie " in extremis ,
Oud strijder 1940 - 1945,

Het overlijden van een dierbare is altijd een
gebeurtenis vol tragiek. Wanneer het dan een man
betreft in de kracht van zijn leven en vader van een
jong gezin, wordt het nog tragischer. Het plotse
overlijden van deze vader heeft ons allen diep be-
roerd. Wij voelen ons machteloos bij dit gebeuren.
Bij dit brutaal weggerukte leven, nog levenslustiz
en nog vol verwachtingen, worden we op pijnlijke
wijze eraan herinnerd hoe klein de mens is. Het
maakt ons wakker met te zeggen dat wealtijd be-
reid moeten zijn voor die laatste stap van onze
tocht naar God.

Van vader blijft ons het beeld bij van een sterk
man en een onvermoeibare werker, MNoeit had hij
gedaan, dag en nacht sloofde hij zich af wit liefde
voor zijn vrouw en voor de kinderen, opdat die het
wat beter zouden hebben dan hijzelf. En hij deed
dat met een optimisme, hem eigen. De Heer heelt
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hem gercepen in zijn velle aktiviteit, Bij hem kon
het bijna niet anders, want leven was voor hem
eerst en vooral werken, zijn plicht doen. Zo wou
hij een voorbeeld zijn van werkzaamheid voor de
kinderen.

De liefde die we hem nog wilden bewijzen zal
nu Jitmonden in een zinvol gebed, dat hem bij de
Heer zal aanbevelen.

«Heer, wees een genadig Rechter voor uw
overleden dienaar, die steeds uw Wil zocht te vol-
brengen. Laat hem in uw goedheid delen in uw
heerlijkheid. Amen.

Mevrouw Omer KRICK.

Mijnheer Erwin KRICK,
Mijnheer Herman KRICIK,
Mejuffer Carine KRICK,

Mijnheer en Mevrouw Cyriel VAN AVERMAET
-+ SAMSON - DE LETTER,

De families KRICK, VAN AVERMAET,
DE BOCK en SAMSON.

danken u voor de blijken van
deelname in hun reuw en om
de steun uwer vrome gebeden.

R, HODGE - BONTINGK CVERMERE



