Petrus Krick

Geboren op 29-12-1900 te Uitbergen
Overleden op 28-03-1975 te Aalst
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Heer, verleen aan de ziel van uw trouwe

dienaar, de gelukzalige rust en de glans van
uw licht.

=

Met de uitnodiging tot een gebed. weze dit

'n dankbaar gedenken aan 't leven & sterven
van de Heer

PETRUS KRICK
weduwnaar van Mevrouw
JULIA RASSCHAERT

geboren te Uitbergen, op 29 december 1900,
overleden te Aalst, op 28 maart 1975.

Gestarkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.
Lid van de confretie van het H. Hart. en

Lid v/d hond der kristelijke gepensioneerden

Petrus was een werkzaam, eerlijk en deugd-
zaam man, getrouw aan God, verkleefde zoon
van onze moeder de H. Kerk, een man met een
rotsvast geloof en onwankelbaar betrouwen op
God. De dood zag hij naderen, maar met ge-
rust gemoed wilde hij naar de Heer gaan.

Hij was ook een goede en voorbeeldige va-
der. Hij gaf zijn kinderen een kristelijke op-
voeding, ging hen voor op het pad der deugd.
leder woord dat hij sprak legde getuigenis af
van kristelijke eenvoud en ware wijsheid, in
eén woord een onberispelijk mens tegenover
God en evenmens.
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Op goede vrijdag werd hij bij de Heer ont-
vangen en moge hij nu reeds deelgencot ge-
worden zijn aan de Verrezen Christus.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij
minde uw vader gedurende zijn leven. Blijft
hem beminnen nu hij u heeft verlaten. Volgt
zijn voorbeeld na, bidt ook voor hem opdat gij
eens te samen moogt zijn in esuwigheid bij
vader en moeder zaliger bij de Heer.

Beste familieleden en vrienden, dank voor
uw genegenheid, gedenkt ook gij mij in uw

[ gebeden.

Voor Uw blijken van genegenheid, uw kriste-

lijk medevoelen en vroom gebed, danken U
van harte:

De families KRICK, VAN HOECKE,
RASSCHAERT en ANNAERT.
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