Julien De Vos

Geboren op 12-06-1932 te Ophasselt
Overleden op 20-01-2009 te Ophasselt
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

De herinnering aan iemand
Is het waardevolste geschenk op deze wereld.

Dankbaar aandenken aan

De heer

JULIEN DE VOS

Zoon van wijlen
Theophile en Stefanie

De Vos - Diependaele.

Geboren te Ophasselt op 12 juni 1932
en er godvruchtig overleden in het
rustoord “Stil Geluk" op 20 januari 2009,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Wie Julien kende hield van hem. Hij gaf en kreeg
vriendschap. Aan velen. Van velen.

Hij was ondanks zijn handicap een mens van
deze wereld, die nooit klaagde, maar met
iedereen meepraatte over de dagdagelijkse din-
gen, alsof hij ze zelf beleefde en zag.

Jarenlang droeg hij zelf de zware last over zijn
broer. Samen ontdekten ze op hun vele wan-
delingen de wereld rondom hen. Zijn broer was
zijn oog, hij de voeten die degene die niet kon
lopen naar alle mogelijke plaatsen van het dorp
bracht om samen te genieten van de natuur.

Niemand die hem voor het eerst sprak ver-
moedde de rijkdom aan kennis die Julien bezat,
waarmee hij vrienden en familie steeds verraste.
Hij kon daarbij aandachtig luisteren en gezellig
vertellen en toonde zijn blijheid om elk bezoek.
Niemand keerde van bij hem terug zonder een
antwoord op zijn wvraag, wanneer dit of dat
gebeurd was of wie hier of daar woonde en
werkte.

Moed en optimisme tekenden zijn, nochtans
zware bestaan.

Binnen zijn familie verloor hij steeds meer
mensen die er voor hem waren, tot tenslotte
enkel zijn neef, Johan nog overbleef, die de laat-
ste jaren dan ook de taak van zijn ouders, zijn
broer, zus en schoonbroer, had overgenomen
en als een engel waakte over nonkel.

Dank daarvoor Johan, om die taak zo
onbaatzuchtig op je te nemen.

Vaarwel dan, beste nonkel, ik zal je missen,
maar vergeten niet.

Johan.

Een namis zal opgedragen worden in de
Sint-Pietersbandenkerk van Ophasselt op
zondag 22 februari 2009 om 70.00 uur.

De families De Vos en Diependaele danken u
voor de blijken van medeleven.









