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Gelooid zij Jezus - Christus.

']‘Bid voor de ziel

ELODIE MARIE KUYS

echtgenote van
VICTOR VAN MALDEREN
geboren te Overmere de 22 October 1893 en aldaar
schielijk overleden de 14 November 1950.
Gezalid met het H. Oliesel.

Gedenk dat Gij sterven moet... Dat is ock op dit
tijdstip van het jaar, het woord... ik zou zeggen... de
prediking der natuur.. November heet de doden-
maand (naar Mgr Cruysberghs, «Doodsgedachtens»).
De dood en haar mysteriel Zij is Gods trouwe bode
maar zij kan komen als een dief in de nacht. Datis de
les die spreekt uit elke doodskamer en uit elk open
graf: «Met de dood begint de eeuwigheid... een eeu-
wigheid van geluk of een eeuwigheid van ongeluk en
ellende. De Heer loont of straft naar werken. Daarom
zalig de mens die op aarde de Heer trouw heeft ge-
diend.»

Mijn Echtgenoot en Kinderen, geen mens kon
dit plotse scheiden ‘voorzien. Buigt neer voor Gods
Aanbiddelijke Wil. Zoekt blj de Heer ook Uw steun
en troost. Bidden wij veel voor elkaar. Moge Gods
zegen op U en op Uw aardse leven rusten. Mijn Kin-
deren, voedt zelf Uw kinderen op in eer en deugd.

Broeders en Zusters, Familieleden en Vrienden,
God zegene en beware Ul Gedenkt mij in Uwe ge-
beden. Bewandelt, trouw aan God en Kerk, de wegen
der geboden... Vaart wel. De tijd die God ons gunt is
kort. Eens komt voor ieder het cgenblik van heengaan.
Moge het voor ieder een blij weerzien worden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)







