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GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. Amen.

# BID VOOR DE ZIELERUST VAN
LRV INUS Kk UYS

echtgenoot van

LeoniE DE RyckE
Geboren te Uithiergen den 22 April 1867 en over-

leden te Overmere den 7 Januari 1933.
Versterkt door de H.H. Sakramenien.

Niet den dood hoeft men (e vreezen maar wel
een dood waartoe men zich niet heeft kunnen
voorbereiden.

Heer, verhoor mijne smeekende stem ; heb me-
delijden met mij, en verhoor mij. Miju hart heeft
tot U gesproken en mijn cogen hebben U gezocht.
Wend Uw aanschijn van mij niet af, en verlaat uw
dienaar niet in uwe gramschap.

Verblijd, Heer, mijne ziel in uw aanschijn en wil
mijne vroegere ongerechtigheden niet gedenken.
Want al heb ik gezondigd, toch heb ik den Vader
en den Zoon en den H. Geest niet verloochend
maar ik heb God geloofd en den God die alles ge-
schapen heeft, getrouw aanbeden.

Gezegend zij de Heer, want Hij heeft de stem
mijner smeeking verhoord. De Heer is mijn toever-
laat en mijn beschermer : mijn hart heeft op Hem
vertrouwd en Hij heeft mij geholpen ; uit den
grond des herten zal ik Hem loven.

Beminde echtgenoote en duurbare kinderen, de
Heer roept mij tot Zich. Hebt dank voor uwe goe-
de zorgen. Bidt voor mij : ik wacht op U in ons
eeuwig, hemelsch vaderland.

Bid de aktan van Geloof, Hoop en Liefde.
(7j.en7 quadr. afl.)







