Maurice Emiel Kuys

Geboren op 02-02-1924 te Lokeren
Overleden op 07-03-1998 te Aalst
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Een mens die wij nooit vergeten,
ziin ongetemade levensmoed.
Hij wilde van geen wiken weten tot hij,
het laatste leed geleden,
zicht rustig gaf aan God voorgoed.
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Liefdevol aandenken aan
DE HEER

M Cnit Ty
echtgenoot van Mevrouw

Mee Vomelovolt

geboren te Lokeren op 2 februari 1924 en
overleden te Aalst op 7 maart 1998,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Werkweigeraar-weggevoerde van de oorlog 1940-1945
Lid van N.S.B.-Bareldonk
Lid van de Christelijke Bond der Gepensioneerden.

Vaarwel, allen die mij dierbaar waren.
Dank voor alles wat jullie voor mij betekend hebben
en wat jullie voor mij gedaan hebben.

De families KUY'S, VANDEVELDE en WILLEMS,
Nonkels, tantes, neven en nichten
danken u voor uw meceleven.
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Hi was een sterke man,
kordaat en vol energie.

Dank je wel, Lies,
voor de meer dan 50 jaren huwelijksleven.

Wij waren altijd samen

in lief en leed

in vreugde en pijn.

Nu zijn we gescheiden
niet in mijn gedachten

niet in mijn herinneringen
ik bewaar je aanwezigheid
voor altiid in mijn hart.

Lieve vader,
je was een voorbeeld, onze steun
onze toeverlaat.
Al de liefde die jij ons gegeven hebt
dragen wij mee in ons hart
jii zal altijd bij ons zijn.

zacht papa.

Lieve pépe,
was ik een kleine tovenaar
dan gaf ik je vandaag het leven
maar jammer, een toverhoed heb ik niet
toch wens ik je veel goeds in de hemel
en speciaal voor jou
mijn allerliefste lach.
Nathalie.

Begr. Tackaert-De Wilde, Zele









