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De Heer bewaart de eenvoudigen ;
ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost
Heer, breng mijn ziel weer tot rust.

(Psalm 116 6-7)

Gedenk in uw gebed
de Heer

Frans
HUYLEBROECK

echtgenoot van Mevrouw
Adelina VAN SANDE

Geboren te Aalst op 26 maart 1919 en
godvruchtig overleden te Aalst

in het O.—L.-Vrouwziekenhuis

op 23 september 1995,

gesterkt door de ziekenzalving.

Zoals hij heeft geleefd,

in alle eenvoud en in stilte,

zo ook is hij van ons heengegaan
De kleine alledaagse dingen
vormden de bouwstenen van zijn
leven, dat herhaaldelijk werd
getekend door ziekte en door
ongemak.

Lieve echtgenoot en vader, wij zullen
U niet vergeten.

Wij hopen dat U de rust mag vinden
waarop deze wereld U geen
antwoord gaf.

De families : HUYLEBROECK,
VAN SANDE,
VAN LIERDE en
VAN DROOGENBROECK

danken U voor uw gebed en
medeleven.

Rouwcenter Basl bvba — Denderhoutem
Druk C. De Leenheer bvba — Welle



