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Voor uw gelovigen, Heer, betekent de dood
niet het einde maar het hercpbloeien van het

:

Gedenk in uw gebeden de zial wvan
MEVROUW

JOHANNA HUYLEBROFECH

echigencle wvan de Heer
HECTOR BAEYENS

goboren fte Serskamp, op 7 mel 1895 en
zacht in de Heer onislapen te Denderleeww,
op 27 juni 1968,
geslerkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

A

Onze droefheid om moeders heengaan, Heer,
is groot, doch wat ons froost is de wvaste
hoop op Uw goedheid. Nederig buigen wij
het hoofd wvoor Uw H. Wil en bidden om
kracht om met gelatenheid en berusting deze
beproeving te dragen.

Nu zij naar de hemel is gegaan, staan wij,
haar kinderen., zo machteloos om haar ron
iets te zeggen. Maar in ons hart is er de
onuiteprekelijke dankbaarheid voor al wat zij
ong in schone liefde heeft gegeven. Er is
de sprakeloze bewondering voor de wilskracht
en de kristelijke onderwerping waarmee =ij
haar leven heeft aanveard en haar plicht
volbracht.

Wie goed heeft geleefd hoeft de dood niet
te vrezen. Daarom bidden wij met de H. Kerk:
= Ten paradijze geleiden U de Engelen, en
daar moogt gi] de eeuwige rust genieten .

miin lieve echtaenocot, mijn beste Xinderen,
de Heer roept mij tot Zich terug. Ik dank U
voor uw vele goede zorgen tijdsns mijn
ziekte. Blijft aan mij denken door uw dage-
liiks gebed.

D=z families HUYLEBROECK,
BAEYENS,
VAN DE VELDE en
VAN DEN MEERSSCHE.

bedanken U om uw deelneming en gebeden.

Drukkerij RIGO. Denderlesuw



