Roger De Rijck

Geboren op 09-08-1933 te Aalst

Overleden op 30-12-1988 te Aalst
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't Is stil geworden in huis
nu jij er niet meer bent
doch... je hart bleef bij ons
— alles spreekt over jou —

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

ROGER DE RYCK

Echtgenoot van
MARIA MEERT

Geboren te Aalst op 9 augustus 1933 en god-

vruchtig overleden op 30 december 1988 in

het O.-L.-Vrouw Ziekenhuls te Aalst, gesterkt

door het H. Sakrament der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

wiwnw, indeken_ be

Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden
Wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar, je sirijd is gestireden.

Je hebt het ontzettend moedig gedaan.

Vader, na zovele jaren van innig samenzijn
ben jij nu van ons heengegaan. In deze
donkere dagen van het jaar heeft de Heei
jou geroepen. Wij hielden zovesl van jou,
vooral moeder, die nu alleen blijft.

Wij beloven voor haar te zorgen, zoals [ij
dat je hele leven zo goed gedaan hebt, al-
hoewel wi] weten dat onze zorg nooit de
jouwe zal kunnen vervangen.

Lieve echtgenoot, ik zal de Heer bidden
mij de moed te geven om deze weg hier op
aarde alleen te gaan.

Samen met moeder en de kinderen zal Ik
voor jou bidden tot wij terug samen zijn in
het paradijs.

Dierbare moeder, vrouw en kinderen, dank
voor alle goede zorgen, in lief en leed. Over
leven en dood blijven wij verder verbonden
met de Heer.

Ce families :
DE RYCK, MEERT, VAN KEYMEULEN,
VAN KEYMOLEN, DE CLERCQ en
DE LUYCK,
danken U voor Uw gebed en Uw kriste-
lilke deelneming.

Druk. Bart Gees, Kerksken
Begraf. H. Van der Heyden, Erpe-Mere



