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Waakt, omdat gty noch dag, noch uur weat.
Mrm. XXV.13.
M

(JEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van

Achiel De Rycke

ECHTGENOOT VAN
Marguerite De Letter.

Ceboren te Evergem 16 Januart 1901 en godvruchtig
overleden te Gent, den 25 Junt 1948,
varsterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gelifk Gij gewild hebt, o Heer, zo is het geschied,
Uw H. Wil wezo in der eeuwligheld gezegend.
Navw. 111, 50.
De mens hesft op aarde geon blijvend vaderland,
noch ook zijn levon hesft een bepaalden duur, het leven
15 ean snelle doorgang naar het eeuwig verblyyf der zte.
lon, waar deze, na de rokenschap over hun tijdelijke be-
dryvighetd, voor immer geloond of gestraft worden. De
strijd voor het bestaan van tijd en eeuwigheid word:
met Gods genade en onze verdienstelifke medowerking
gestreden. Mocht het offer van strljd en lijden God aan-
genaam zijn, wanneer de verbintering de plaats ruimt
voor den kristelifken offerzin, en wanneer het heidens
fatallsme van het noodlot vervangen wordt door de wij-
zo en schone gedachten en Inzichten van het Geloof en
wan het versterkend en venroostend Godsvertrouwan.
Gods H. Wil geschiede! Lijden ook voert tot Ged.
Duurbare ECHTGENOTE en ZOON, mijn ziel keent
waer naar Hem die ze gemaakt heeft, en ze tot zich roept;
weaes niet ontroostbaar; hebt dank voor uw zorgen en ge-
negengeid in onzen voor-én tegenspoed; weest moedig
#n gedenkt U mijner in uw dagelijkse gebeden.
Barmhartige Jozus geel zin ziel de eeuwige rust,
300d. allaat.






