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Tegen het vallen ven de avend
sprak Jezus tot zijn leerlingen :
«Laten we overstekens.
(Uit het Marcusevangelie)

T

De Heer schenke nu het eeuwig leven

aan

ALBERT DE RYCKE

echigenoct van
ELISABETH VAN HULLE

geboren te Maldegem, op 23 maart 1913, en er
godvruchtig overleden op 14 augustus 1930,
gesterkt deor de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Oud-Sirijders

Op de vooravond van het grote Mariafeest is
deze man overgegaan uit dit broze leven naar
het eeuwig leven, dat de Heer geeft gan allen
die Hem hier op aarde hebben bemind en
gediend.

En zo heelt het de overledene gedaan. Steeds
heeft hij in zijn handel en wandel het voor-
beeld gegeven van een rechtvaardig man, die
levens een trouwe echigencotl en diergare va-
der was. Zijn leven heeft hij gebouwd op de
Rots die God is en niet onderhevig aan ver-
anderingen en wisselvalligheden, God was de
eerste en laalste elke dag wvan zijn bestaan.
Wanneer hij wist dat het einde nabij was heeft
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hij in volle bewustzijn zich met de priester op
de grote overtocht gereed gemaakt. Hij heeft
zich in zijn grote beprosving aan de Heer toe-
verirouwd en is thuis mogen sterven, omringd
door echtgenote en familie. Zo ging hij van de
ene liefde noar de andere over. Moge hij nu,
zoals Maria, ook deel hebben aan het eeuwig
leven dat beloold is aan alle mesen van goede
wil.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
treuren om dit heengoan maar zijn dankbaar
om alles wat zij met hem hebben mogen be-
leven : zij bewaren het diep in hun hart in
grote erkentelijkheid.

H. Maria, ten hemel opgenomen, bid wvoor
ong !
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De {amilies DE RYCKE, VAN HULLE, ROOSE
en FOCQUAERT

danken u zeer oprecht voor uw
vroom gebed en blijken van
deelname in de rouw.
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