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LKilaas Loe seheurt ons herte en doet
Hel zeer, omndal liel missen moet
Hetgeen 't niel missan wil noch zal,
't Ku zij om U, o God van al |

o's

Bl VOOR DE ZIEL

van

ALBERT DE RYCKE
Z000 van.

Alfons en van Sl._knie Siau
*geboren te Ottergem den 30 -jf mber 1915 en
aldaal godviuchliyg overicden den ¥ Oogst 1923

Versterkt door de IIH. Sacramenien.
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Waar ben ilzidiiey, van schittrend lieht QmEgeven
Dat wardt weerkaatst zoo ver mijn oogzen streven
Inviik grwaad en Koninh lijke Kroon.
Waar aller Koning zijn of Koningszoan ¢
Ik was dasr straks nog erezloos aan het spelen
Zeg Engel, die my leidl langs dees kasteelen,
Waar moet ik heen ? Welk is die oppermacht
Die ginds van zijuen troon mij tegenlacht 2
Zoo sprak de ziel van hem voor wien wij rouwen
Zijn engel aan, met kinderlijk vertrouwen..
Zoo sprak, toen hij ons ziju koude lijk
Tot s+houwspel liet, zoo wreel, zoo schieélijk ;
Zoo sprak zy toen alom de muve liep,
Mie 't hert van de Ouders treffen zou zoo diep.
G Gij die weent, droogd af uw natte wangen,
Zijn reine ziel bvefl reeds haar kroon ontvangen
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Meire, drukk. O. Sterck-De Boom.






