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Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.

.I.
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Gregorius, Georges DE RYCKE

echigenoot van Mevrouw
Martha BONTINCK

geboren te Schellebelle op 9@ augustus 1906
en overleden te Welteren op 8 december 1578
gesterkt door de H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Gepensioneerde N.M.B.S.

Heer voor wie in U geloven wordt het leven
niet ontnomen, maar veranderd in het eeuwig
leven bij U om er te genieten van uw over-
grote schoonheid,

De wondervolle schikking van de Anerh-:m;i-
ste heeft het tegenwoordige leven met kwel-
lingen vermengd om ons het toekomende
beter naar waarde te leren schatten.

Zware beproevingen en vele jaren van ziekte
werden hem op de schouders gelegd, maar
toch bleet hij moedig, sterk en onwankelbaar
in zijn gehechtheid aan zijn gelcof in God.

Dat de Heer hem belone voor al het goede
door hem gedaan en de diensten door hem
d4an medemensen bewezen.

Beminde echigenote, dank voor al hetgeen
gij voor mij gedaan hebt. Gij hebt mij altijd
met goedheid en zachtheid terwille gewesest,
Ik wraag aan God dat Hij U lonea.

Dierbare kinderen en kleinkinderen laat uw
lisfde mij betoond, voortleven door regel-
matig voor mij te bidden, trouw te blijven
aan uw kristelijke plichten &n een steun voor
moeder,

Dat hij ruste in de vrede bi] de Heer.

De tamilies De Rycke, Bontinck,

Venneman en Van Damme,

danken U oprecht voor de
blijken van kristelijke
deelneming.

Begraf. Roels, Margota 71, Wichelen.
Drukk. Van Heuverswyn - Schelleballe



