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Laten wij bidden

voor Mevrouw

EMILIE DE RYCKE

Weduwe van de Heer
EDUARD HAUTEKEETE

geboren te Bassevelde op 19 februari 1895 en overleden
in het klooster op 2 avgustus 1972, gesterkt door de
H. Olis der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de kristelijke Bond der Gepensioneerden

Heer Jezus, naar wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden
van eeuwig leven, en aan bedroefden schenkt Gij troost.

Met deze woorden heelt de dierbare overledene zelf
zich herhaaldelijk tot de Heer gericht en daarin hear
haop uitgedrukt te midden van beproevingen die haar le-
vensweg voortdurend hebben deorkruist.

Het leven van elk van onsis toch altijd met het myste-
tie van het liiden omweven en het blijit veelal verborgen
wat God met ons voorheeft. Daarbij kan alleen een op-
recht geloof en een oprechte godsliefde zoals de afgestor-
vene ef ongetwiifeld bezat, ons rechthouden en voorthel-
pen met de vasie hoop op Gods oneindige goedheid en
barmbartigheid,

In diezelfde geest van kristelifke standvastigheid moe-
ten wij, die de overledene willen blijven gedenken, ook de
beproeving van haar heengaan aanvasrden. Wij weten als
gelovige mensen dat het scheiden tijdelijk is, en dat het
afsterven de inzet is van het ceuwig leven bij God.

Moge Maria, de moeder van smarten, ons door haar
genadevolle tussenkomst veilig begeleiden naar het heer-
lijk en onverbreekbaar samenzijn bij de Heer. .
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Heer en Mevrouw Edmond DELVAUX-HAUTE-
KEETE, kinderen en kleinkinderen

Heer en Mevrouw Gaston CAESE.-HAUTE-
KEETE, en dochrer

Heer en Mevrouw Jozef VERSWYVEL-HAUTE-
KEETE, en kinderen

families DE RYCKE en HAUTEKEETE.
danken U voor de blijken van deelneming en voor
gebeden tot zielerust van de dierbare overledene,

Drukkeri Panis Bazsevelde



