IrmaDe Rijcke

Geboren op 24-10-1903 te Bassevelde
Overleden op 14-01-1996 te Bassevelde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wie kan een moederhart beschrijven
of zingen van haar 'n lied ?
Haar beeld zal altijd levend blijven,
voor kinderen sterft een moeder niet.
]
Herinnert en gedenkt in uw gebeden
Mevrouw

iIBVIA DE RYCKE
weduwe van de heren
EMIEL DE BOCK en RICHARD DE MAET

geboren te Bassevelde op 24 oktober
1903 en er godvruchiig overleden in het
RVT St. Bernardus op 14 januari 1996,
gesterkt door de H. H. Sakramenten.

Eén van onze oudste inwoners van de
parochie Bassevelde, is op 14 januari
1986 van ons heengegaan. Bij het begin
van dit nieuwe jaar heeft moeder Irma
de grote stap gezet naar de hemelse
vrede voor altijd. Als een kaars die
brandt op het altaar... is zij stil en on-
opgemerkt uitgegaan. Zij kon het niet
meer zeggen, maar haar nieuwjaars-
wens zou wel aldus geweest zijn:
«Mijn kinderen, ik heb u al wat ik geven
kon gegeven: mijn werkzaamheid, bij
dag en nacht, mijn zorgen en ook mijn
leven.»

Oud mogen worden is een geschenk
van het leven, maar bovenal een ge-
schenk van God, die de Heer is van le-
ven en dood. Het leven van elke moe-

der, maar vooral van deze moeder, was
een mengeling van blijdschap en ver-
driet, van licht en schaduw, van wel en
wee. Zij verloor haar eerste echtgenoot
in 1956 en haar tweede man in 1976 en
haar stiefzoon Daniél in 1989 en haar
kleinkind Freddy in 1920. In al die om-
standigheden van haar leven, kon zij
rekenen op de hulp, begrip en genegen-
heid van haar kinderen en stiefkinderen
Door allen werd zij opgevangen en ver-
troeteld; tot zij een nieuwe thuis vond
in het RYT St. Bernardus te Bassevelde.
Daar kon zij rekenen op de vele bezoek-
jes en attenties van al haar kinderen,
stiefkinderen, kleinkinderen en familie.
Daarnaast mocht zij ook de goede zor-
gen en bezorgdheid van E. Zusters en
personeel van het rusthuis, dagelijks
ervaren Dankbaar om haar leven, geven
wij haar terug in Gods veilige Vader
handen. Familieleden, vrienden en ken-
nissen : «Het leven is goed, als men
alles voor elkander doets.
Rust nu zacht in wvrede!

Voor Uw gebed en deelneming
danken U van harte :

De families DE RYCKE, DE BOCK, DE

MAET, BOBELIUN, VERSLUYS en
CATTOIR.
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