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Hoe broos het is, ons leven,

wij weten 't niet.

Hoe plots kan 't wijsje breken
van 't mensenlied.

Slechts God kan 't einde weten,
geen mens die 't ziet...

1,

Laten wij samen bidden voor

Leo DE RYCKE

weduwnaar van Julia BOONE
en van lvonne D'HOOGHE

geboren te Antwerpen op 20 augustus 1922
en overleden te Dendermonde

in het A.Z. Sint-Blasius op 16 oktober 1996,

begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Opgeéiste 1940-1945.
Bestuursiid van de N.5.B.
Bestuurslid van de Leopolddisten.
Lid van K.B.G.

"Mens zijn,

dag na dag,

van de morgen

tot de avond,

in eenvoud,

goedheid,

en met het diepe besef
dat in die kleine dingen
van de dag

de grote zending ligt.

En als het leven eentonig wordt
of hard en zinloos schijnt,
doorgaan

in liefde

en trouw aan God

tct het einde toe.

Dat is gelovig zijn."

Allen die mij hierbij steunden, dank ik.

Wij, die van uw vriendschap

mochten genieten, danken u.

Hij ruste nu in Gods eeuwige vrede. Amen.

De families DE RYCKE, BOONE,
DE CROCCK, VAN DOORSSELAERE,
D'HOOGHE, VAN DE VYVERE en DE MAERE,
danken U voor uw gebed
enuw medeleven.
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