Leonie Albertine De Rijcke

Geboren op 25-12-1903 te Zellik

Overleden op 04-10-1989 te L eerbeek
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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De Heer is min Redder en mijn Troost
Wie zou ik vrezen ? Pe @

.|.

Gedenken wij dankbaar in onze gebeden
Léonie, Albertine DE RYCKE

weduwe van Eugéne, René LUYCX

geboren te Zelik op 25 december 1905

en godvruchtig overeden te Leerbeek

op 4 okiober 1989,

gesterkt door de sacramentien van da zieken.

Andre en Janine Lamborelle-Luycx,
Pascal, Ariane, Sylvie en Sebastien,

Zuster Iréne Luycx,

Michel en Denise Patemoster-Luycx,
Igna, Ingrid en Freya,

Robert en Céline Deliisse-Luycx,

danken u
voor de bigken van christelike deelneming
in hun rouw.

www, Indeken.be

Wanneer op mijn kichaam en nog meer op mMin
geest de kenmerken van de ouderdom zicht-
baar zullen worden ; wanneer van buiten uit op
mi| vait, of van binnen in ontstaat, de kwaal die
mij zal verminderen of doden ; op het piniijke
ogenblik dat ik zal beseffen dat ik ziek ben of
oud... op dit laatste ogenblik vooral, wannear
ik me aan mezelf voel ontvallen, machteloos...
in handen van de onbekende krachten die me
eens vormden... in al die donkere uren, geaf
mij, Heer, te verstaan (maar laat mijn geloof
ruim en diep genceg zijn) dat U het bent die
de snaren van mijn zijn moeizaam losmaakt,
om door te dringen tot de kern van mijn wezen,

om mij in U op te nemen,
fgar P Tadnard da Chardin

Sint-Pisterskark, Leerbesk
Zaterdag 7 oktober 1989

Begraierissen A, Varsinian Dk De Knil. Gook



