Maurits De Rijcke

Geboren op 28-12-1908 te Wetteren
Overleden op 15-09-2000 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Zoveel jaren staan geschreven
in ket werkscheift van zijn leven,
zoveel daden, zoveel droom,
maar ooil sterfl de stevkste boorm.

Zoveel dagen vol van zorgen,
denkend aan de dag van morgen,
Dankbare herinnering aan het walter en het vuur,

Santdeilicer maar oot kamt het laatste uor
[els

. Hij die leven pgaf, en deelde
Ma uril tS D E RYC K E van zijn innerlijke weelde,
wedumwnaar van Mevrouw Celestine Bontinck is op 't einde van zijn reis

it Gods handen aangekomen,
Geboren te Wetteren op 28 december 1908 kent de zin nu van de dromen,
i Ty ratal b - 2 I3 IF1
en er godvruchtig overleden spreekt ons voor in 't Paradifs,
in het RV, Sint-Jozef

op 15 september 2000 s
K : o _F e 2 | ek Danken voor uw gebed en blijken van medeleven:
34 5 5, TR E e 5 v FIEKE, - aps g | .

pesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken De families De Rycke, Bontinck, Van de Velde,

Drieghe en De Both,

Rowweentrum Verheyden, Welleren Dirulk e Canck
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