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Haar glimlach en haar zorgen zijn woorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen,
die door haar hoofd en door haar vingers gingen
en alles wat zij was voor u en mij.
(A.V.W.)

.I.

Bewaar in uw gebed en in uw hart
de herinnering aan
mevrouw

Clothilde VAN ACCOLEYEN

echtgenote van de heer
FRANS DE SUTTER

geboren te Wanzele, op 24 april 1918 en er
godvruchtig overleden op 25 december 1991,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid wvan
de bond Kristelijke Beweging Gepensioneerden

Haar echtgenoot en haar kinderen
danken u
voor uw medeleven en uw meebidden.
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Sterven... Sterven op kerstdag, dag wvan
de geboorte. Een tegenstelling of is sterven
een opnieuw geboren worden in Gods liefde ?

De snelheid waarmee haar ziekte evolu-
eerde heeft ons wverrast. Amper twee maand
geleden kwam de fatale mededeling. Voor drie
weken nog maar, zat zij op haar ziekbed,
lachend, pratend, met een zekere prontheid
en levensmoed. Sorry, maar daarom werd de
werkelijkheid bewust stil gehouden. En nu...

Zij was een goede echtgenote en een
lieve moeder. Wij =zullen haar missen, haar
levensoptimisme, haar blijde lach, haar levens-
moed en haar voorbeeld. Zelf kreeg zij haar
deel wvan de tegenslagen in het leven, maar
steeds was =zij bereid om de anderen te
helpen en te bemoedigen. Zichzelf vergeten
voor haar gezin, familie en omgeving.

Daarom zijn wij God zo dankbaar. Zij zal
blijven wvoortleven in alles wat zij was, in
alles wat zij heeft gedaan.
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