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Gedenk in een gebed de ziel van

de heer Emiel PIETERS

weduwnaar van Irma SPRIET
en van Angéle LEIRE

geboren te Oostduinkerke op 12 juli 1911
en er haastig overleden op 5 augusfus 1886.

Qud-Strijder 1940 - 1845

Lid van de Duivenmaatschappij
«De Verbroedering-

Danken U voor Uw gebed
en blijken van deelneming :

Johnny PIETERS,

Christiaan en Rosa
PIETERS - VANDEN BUSSCHE,
Katja en Gindy,

Willy en Rosette
FIERS - VANSEVEREN,
Andy en Linsey, zijn Kinderen
en kleinkinderen ;

de families PIETERS, SPRIET, LEIRE,
SEYS en ROMEL.

«Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder [asten gebukt,
en |k zal u rust en verlichting schenkens,

Onze dierbare overledene was een graag
gezien figuur.

Hij leefde stil en wat teruggetrokken.
Plichtsgetrouw heeft hij zijn vaderland
gediend tijdens de laatste wereldoorlog.
Hij vond zijn vreugde in het verzorgen en
het spelen met zijn duiven.

Toch ondervond hij de last van het leven
dat hem soms zwaar woog.

Daarom zocht hij kracht in het gebed en de
regelmatige eucharistieviering.

Ook tot hem zal de Heer nu deze
troostvolle woorden spreken :

«lk zal u rust en verlichting schenkens,

Als familieleden en vrienden willen we nu
onze dierbare overledene aanbevelen aan
Gods barmhartigheid en onsterfelijke liefde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,
dank voor de vreugdevolle dagen die ge mij
bezargd hebt.

Dierbare familieleden en vrienden,
wees mij indachtig in uw gebed.



