Louis Pieters

Geboren op 13-05-1921 te Klemskerke
Overleden op 29-07-1983 te Brugge
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Bid God voor de Ziel van
da Heer

Louis PIETERS

echtgenoot van mevrouw
Martha VANDEN DRIESSCHE

geboren te Klemskerke op 13 mei 1921
en godvruchtig overleden te Brugge
(A.Z. St-Jan) op 29 juli 1983, na de
H. Sakramenten der zieken te hebben
ontvangen.

Een liefdevolle echigenoot en dierba-
re vader is van ons weggebracht. Om
zijn zacht en goed karakier werd
Louis geacht door allen die hem ken-
den. In alle stilte heeft hij gewerkt
voor zijn gezin welke hij boven alles
liethad. Zijn eerlijkheid, zijn goedheid
zijn vriendelijkheid kennende zal zijn
aandenken in zegening blijven door
zijn talrijke vrienden.

Voor zijn personeel was hij geen baas,
maar een goede vriendelijke kameraad
steeds bereid met raad en daad bij te
staan, waardoor hij zo hoog gewaar-
deerd werd.

Moe van het vele werk was voor Louis
zijn grootste vergoeding uit vissen te
gaan, waar hij zich één voelde met de
natuur en met zijn Schepper ervan.

Mijn lieve echtgenote, hoe kan ik u
danken voor de liefdevolle zorgen aan
mij besteed in mijn langdurige ziekte,
we waren zo gelukkig tesaam, maar
de Heer heeft er anders over be-
schikt, «Zijn H. Wil geschiedes.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinde-
ren, u weet hoeveel ik u beminde,
heb dank ook voor uw liefde en gene-
genheid, schenk nu uw volle liefde
aan uw lieve moeder, en blijf steeds
met elkaar verbonden, van bij de Heer
zal ik steeds over jullie blijven waken.
God zegene u allen.

Mevrouw
Louis Pieters-Vanden Driessche,

De heer en mevrouw

Carlos Pieters-Vanbillemont,
Dominique en Christian,

De families Pieters, Vanden Driessche,
Cattoor en Vansevenant
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