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Geloofd zii Jezus-Christus. Amen.
+
Gedenkt in uw gebeden de ziel

Vvan mevrouw

MARIA-LUDOVICA PIETERS

echtgenote van de heer

Petrus Verelst.
Geboren te Kieldrecht, op 26 oktober 1909, en god-
vruchtig overleden te De Klinge, op 9 april 1973

Veraterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauschjke Zegen.

Lid van de ,Vrouwenbeweging”.

Wij danken God dat Hij ons zulke moe-
der heeft geschonken, vol goedheid en
schoonheid tot aan haar dood. .. zo plots...
zo onverwacht.

Met haar werk en kommer om de kinde-
ren, alle negen, met haar vreugde en haar
vroomheid, zichzelf vergetend om te leven
voor haar gezin, was ze tevreden met Gods
wil

Haar handen zijn gevouwen nu, haar
hart ligt stil tot op de dag der verrijzenis:
waar God loon schenkt en eeuwige rust.

M'n goede echtgenoot, onze hoop: nog
enkele jaarkens samen wat kalmer en geluk-

kig - wordt nu plots afgebroken. Dank
voor de gelukkige jaren, samen in het gezin.
Over het graf heen blijven we verenigd in
aandenken en gebed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij
waart alles in mijn leven, dank voor uw ge-
negenheid. Blijft vader met liefde omringen
en bidt voor mij, vooral in uw zondagsmis.
Vaart allen wel.

Beste familieleden en vrienden, laten wij
in liefde en gebed verenigd blijven. Dank
voor uw aandenken.
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De families Verelst, Pieters,

Van den Bossche en Bogaert,

danken U oprecht voor Uw

blijken van medeleven.

drukh. c. de cock, koster, de klinge-w.



