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« Weest ook gij bereid, want glj kent noch de
dag, noch het uur =,
(uit het Evangelie van de Uitvaartmis)

BIDDEND BRENGEN WIJ HET OFFER
VAN LEVEN EN DOOD

van Mevrouw

RACHEL PIETERS
weduwe van de Heer JULES BAETSELIER

Zij werd geboren te Wachtebeke op 15 oktober
1829 en is plots overleden te Skint-Kruis-Winkel
Gent op 10 november 1975.

= Uit diepten van ellende roep ik tot U, Heer,

luister naar mijn stem: want bi] de Heer Is

barmhartigheid en overvioedige wverlossing s.
(Uit het Bosk van de Psalmen)

Ons leven is een opdracht die wij van God
ontvangen : de gaven van Zijn Schepping ge-
bruiken in Zijn dienst en in dienst van de
mensen, Als wi] in Gods Zoon geloven als de
weg die wij dearin kunnen volgen, dan zullen
we onze opgave goed volbrengen.

Onze dierbare overledene deed haar best om
als echtgenote en moeder zich toe te wijden
aan haar gezin; ziekte en beproeving bleven
haar nlet gespaard, maar ze vertrouwde een-
voudig op de Heer in gebed en regelmatig ge-
bruik van de sakramenten. Het verlies van

haar echtgenoot was een zware slag, die ze
slechts de laatste maanden wvan haar leven te
boven kwam. Haar verblijff dicht bij haar zoon
was haar een troost en Juist in die dagen werd
ze verrassend maar niet onvoorbereid door de
Heer teruggeroepen. Laten we dankbaar zijn om-
dat ze zoveel betekend heeft voor haar kinde-
ren en het voorbeeld van trouw geloof waarin
Ze¢ ons is voorgegaan.

Lieve kinderen en familie, God weet best hoe
we van elkaar hebben gehouden, Dank voor al-
le genegenheid en die laatste maanden dat ik
weer dicht bij u mocht leven. Vergeet mij niet
in uw gebed, vooral wanneer gij wekelijks aan
de Mis deelneemt : daar ziin we innig verenigd
met God en met elkear. Mochten we allen eens
in Gods liefde weer samenkomen voor altijd.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U over ons.

Uw aanwezigheid en gebed
waren voor ons allen een diepe troost.

Wij danken U van harte.
DE FAMILIE
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