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O kruis van Jezug, in Uw schaduw wil ik
rusten en hopen. (Nav.)

BID VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

Honoré Abbeel

zoon van wijlen
Hr en Mw Emiel ABBEEL - DE SMET

geboren te Berlare op 28 november 1886 en
aldaar overleden in het Godshuis op 31 de-
cember 1965, Gesterkt door de HH. Sakra-
menten.
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«Ge weet dat het uur om uit de slaap te
ontwaken reeds is aangebroken. De nacht
loopt ten einde, de dag is nabij».
(Rom 13,11)
Zo is het leven van elke mens, het leven
met zijn zorgen en verdriet, met zijn kom-
mer en rusteloosheid dat zo spoedig voorbij
gaat; van de duisternis naar de dageraad
en het eeuwig Licht.

Daarin te mogen geloven, daarop onze
vaste hoop te kunnen stellen is ons een
zoete troost bij het afscheid van een ge-
iefd wegen . . .

#aan uw gelovigen, o Heer, wordt het

leven niet ontnomen; het wordt in een

beter veranderds (pref. der overledenen)

Hij, die we heden betrsuren, was een stille
zwijgzame mens diz het lot van elke dag
onderging, gelaten en geduldie, zonder
klacht of tegenspraak.

Moge de Heer hem daarvoor belonen en
hem opnemen in Ziin Vaderhuis.

Dierbare familieleden, tot op mijn laatste
dag toe hebt gij mij regelmatiz bezocht
en getroost; ik dank u welgemeend en vraag
u nog een gebed voor mijn ziel.

Eerwaarde zusters, aanvaardt ook gij
mijn oprechte dank | God allesn weet
wat al zorgen gij aan mij hebt besteed:
Hij lone u hondsrdvoudig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
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De families AEBEEL en DE SMET,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.
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