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Vcor Gods getrouwen wordt het leven bij de
dood niet afgebrokan, maar in een beter leven
veranderd.

81D VOOR DE ZIELERUST
van mevrouw

Elza NOEL

echtgenote van de heer
EMIEL KELEMAN

geboren te Lede op 23 juni 1926. Zij overleed
godvruchtig zoals zij geleefd heeft te Wanzele
op 4 oktober 1976.
Zij was lid van wverschillende godvruchtige
genootschappen.

Enkele maanden geleden heeft de dierbare over-
ledene de diepe smart ondervonden bij het
heengaan van haar moeder. ZIj was zelf moeder
en begrevp des te beter wat het betekende,
moeder te verliezen.

Haar ziel werd gelouterd door geduldig eigen
smarten te verdragen ter ere Gods, om zZc
stilletjes afscheid te nemen wvan deze we-
reild om over te gaan naar het eeuwig leven.
Zovele jaren gelukkig huwelijksleven, waarin
za zich ten volle ingezet heeft woor haar ge-
zin en om door eigen arbeid haar gezin op een
hoger peil te brengen.

In moeilijke ogenblikken wvond ze kracht bij
God, want zoals de H. Bgrmardus het schrijft :
«<iemand kan rustig sterven, indien de terug-
blik op een deugdzaam |even, In dienst van
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God, het hart vervult met een onbegrensd ver-
trouwen op Gods barmhartigheids.

Voor al het goede, dat deze moeder in haar le-
ven gedaan heeft, danken we God en bidden
Hem, dat Hij de ziel van Zijn trouwe dienares
opneme in de hemelse vreugde.

Dierbare echtgenoot, wij hebben samen geluk-
kige jaren doorgebracht, lief en leed samen
gedragen. |k dank u voor uw toewijding en
liefdevolle zorgen.

Dierbare zoon, omring uw vader met dezelfde
liefde als woor mij. Blijft mij gedenken, vooral
in uw gebeden samen met alle beminde fami-

lieleden. Wij zien elkaar terug in het eeuwig
Vaderhuis.

Dat zij ruste in vrede.

De heer Emiel KELEMAN,

De heer Luc KELEMAN en wverloofde,
Rosa ASSELMAN,

De tamilies KELEMAN, NOEL,
LALMANT en
MEULEMAN,

danken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van medevoelen in hun rouw.

Drukw. F. Van Accoleyen - Wanzele



