Achille Maes

Geboren op 21-06-1917 te Vrasene
Overleden op 02-07-1991 te Sint-Gillis-Waas
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

F 1 ) %

Nu ging ons vake weer bij moeke,

gehuld in geur van zomergras.

Dit is het einde van zijn zoeken

naar iets wat niet te vinden was :

haar glimlach van de eerste jaren

haar goedheid als de zee zo groot.

Wij willen beiden bewaren,

hun beeld in ens gaat nimmer dood. (L.V.)
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Bidden wij voor
Achille MAES

Lid van de Kristel. Bond der gepensioneerden
Lid van het A.C.V.

Weduwnaar van Augusta WILLOCKX

Geboren te Vrasene op 21 juni 1817
en overleden te St-Gillis-Waas op 2 juli 1981,
geslerkt door het Sacrament der Zieken.

Heer, Gij laal over elk mensenleven uw licht
stralen van de hoop op de verrijzenis. Daarom
vertrouwen wij erop dat van het leven van de
overledene niets zal verloren gaan. Wij ver-
trouwen erop dat Gij, God, als een goede Va-
der, hem onvergankelijk bestaan schenkt in
uw koninkrijk, waar ook wij naar verlangen.
Landbouwer is hij altijd geweest, zoals men
dat zegt in hart en nieren.

De liefde voor Gods natuur heeft hij altijd be-
wonderd. Hij heelt steeds hard gewerkt tot
steun van zijn gelukkig gezinsleven. Veel
heeft hij geleden onder het verlies van zijn
echtgenote en lieve moeder Augusta. Zijn
kristelijk geloot was voor hem een grote
steun. Dit is vanzelfsprekend ! Hij was zeer
godvruchtig en had ook een groot vertrouwen
in O.-L.-Vrouw van Lourdes en Broeder Isi-
door. Spontaan en natuurlijk verlangde hij
reeds enkele jaren de komst van de Heer Je-
zus langs de Communie ten huize. Hij was
steeds dienstvaardig en vriendelijk voor zijn
medemensen. Zo had hij vele vrienden. Dal
maakte hem gelukkig. Wij mochlen getuige
zijn van de zorg waarmee hij in zijn laatste
ziekle werd omringd. Zijn dochter Rosa, fa-
milieleden, de geneesheer, het verplegend
personeel aan huis en in de kliniek. Ook gebu-
ren en Kennissen. Wij gedenken de woorden
van onze patroonheilige, de apostel Paulus :
“God heeft voor ons een gebouw gereed in de
hemel, een onvergankelijk huis.™ En het
woord van Jezus : "Wie het goede hebben ge-
daan zullen opslaan om te leven.”
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