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Er is geen zekerder voorteeken van zaligheid dan
pit liefde tot God met blijdschap te lijden.
( H. MARIA MAGD. DE PAZZI. )

F BID VOOR DE ZIEL VAN

FRANS VAN ACKER

Geboren te Kalken op 18 Juni 1857 en godvruchtig
overleden te Overmere op 17 Januari 1937.
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

D
Heer, ik heb groote pijnen geleden, maar ik heb ze
stil verdragen uit liefde tot U. ( 11 MACH. 6 )

Deze woorden zijn gansch toepasselijk op dezcn
braven man, van den echten goeden ouden stempel,
die waarlijk leefde van en door en voor zijn dierbaar
(Geloof, een van die mannen die overtuigd ziin vaun
hun Geloof, die er voor kunnen lijden en hun lijden
zelfs weten zooveel mogelijk te verbergen uit liefde tot
hun God, uit medelijden voor déen naaste,

Het was ontroerend soms te zien hoe gemoedelijk
en eenvoudig maar wijs deze oude man, te midden van
zijn lijden ons meermalen verklaarde hoe hij = immer
tevreden was met den heiligen wil van God.» — Nooit
hebben we hem eigenlijk 'n klachtwoord hooren
uiten, nooit hebben wij hem hooren vragen naar ver-
lossing van ziin kwaal! Dat kuannen enkel echte
christenen uit ééo stuk.

Dierbare familie en vrienden, hebt dank voor Uw
zoo hartelijke, zoo engelachtige zorgen... Het deed
me zelf zoo 'n pijn dat ik U zooveel last moest aan-
doen... maar zie, nu is het uur geslagen waarop ik U
vergelden kan. O, "t zal me 'n genoegen zijn en ook 'n
zoete plicht voor U ten beste te spreken bij den Heer,
tot we eindelijk eens allemaal samen weer vereenigd
ziin voor eeuwigin Jden hemel !

Mijn Jezus barmhartigheid.






