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De dood is"den Wweg nanr list genwig leven.
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Bib voor bE ZiBL

‘L Ambros.

“Jean-IBa pilst ‘Noél

echtgenoot van
Odile Godefroit

geboren te Evondegem den9 Mei 1663 en
overleden te Impe, den & liscember 1916,
Fersierki dooy de HH, Sakramenilen der steryvenden.
Lid der Conlrerie van den H. Rozenkrans.
Ly
Hij “nn een goede echigenoot en goede vadér,
Emhrenrend wag zijin leven i hij bleef - Mnmh’ﬂﬂﬂg
en dienst van God aangekleald ; hij leerds zijne kin-

deren God vreezen, de zonde Tltinhtml de wet Godw
bominnen oen er naur leveh. II Caniline,

Groot zitllen bij den llear-de verdiongten zijn van
hom die de opvoeding zijner kinderen godvreeseml
on deugdzaam heeft p:munukt - H. Hieronymms,

Beminde echtgenoote, liove kindersn. vanrtwel !
vergeot miine zuchten niet; denkt aan hetgeen ik ge-
leden en ann de zorgen die ik voor n gehnd heb § doet
wat gij van mij geleerd en gehooril en in mij gezien
bhebt : ende God van vrede zal mel n ziin ; verplicht
n voor mijue ziel te bidden. H. Paul ad Phil.

Zoet Hart van Jesus, muak dat ik n altijd meer en
meer beminne. (300 dug. afl.)

Zachtmoedig lart van Maria, wees miin heil.
{300 dag. afl.)

Rl I. P'

Enelperadrukkerij, A. De Branwer, Oordegem.













