IrmaVan Acker

Geboren op 08-11-1913 te Kalken
Overleden op 28-08-2001 te Kalken
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Wanneer een moeder sterven gaat
is 't of het leven ons verlaat.
Maar in het hart van ieder kind
is "t of haar leven herbegint.

Liefdevol aandenken aan

Irma VAN ACKER

geboren te Kalken op & november 1913
en er in het rusthuis overleden
op 286 augustus 2001.

Weduwe van
Aimé ROGIERS.

Uw aanwezigheid,
uw gebed en medeleven
zijn voor ons een ware bron van troost.
Hiervoor danken wij u van harte.

Cesar en Marcella Rogiers - Van Lunter,
kinderen en kleinkinderen

Flote doet ons hart zo pijn,

ontroerd door de leegte die je achterlaat.
Je bent ver weg en toch dichtbij.

De vrede die je vitstraalt

zal ons leiden naar de dag van morgen.
Herinneringen vertellen ons

hoe groot je was in eenvoud,

hoe rijk jouw liefde,

hoe diep jouw geloof.

We gingen samen op weg,

gedragen in vertrouwen,

geboren in liefde,

het leven vierend in vreugde en pijn.

Dit geluk is tijdloos...

En we gaan verder met dit verhaal

in de zekerheid dat wat liefde doet
eindeloos s bij God.

Het ga je goed aan de overkant.
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