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C‘e]u]{ het den Heer beliefd heeft z00 18 Ilﬂt g
schied : de naam des Heeren zij gezegend,

T BID VOOR DE ZIEL

VAN ‘kl'fj\l]}llil{

ALOIS DELRUE

RUSTEND HOOFDOXDERWIJZER :
DER AANGENOMEN SCHooL TR DADLIZEELE,

ECIHTGENOOT VAN
Vrouw SIDONIE DENHAEK,

geboren te Sweveghem den 29 April 1862, en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Dadizeele
den g Februari rg2z, versterkt door de gerechten van
Onze Moeder de h. Ierk.
M

Hu zag de ]Eu;_rd £n voelde zich met onweerstaan-
bare kiacht tol haar aangetrokken : mulf.,eel ne offer-
de hij voor haar zijne g-.,e-mndhmd op, zijne talenten
en zijn leven. «Ozanam» - Gelukkig hij die, in de
moceilijke kunst om zielen te geleiden, let geheim
gevonden heelt om den eerbied te veroveren en de
herten te winnen, «H Berna want zij die er velen
onderricht hiebben in de gerechtigheid zullen schit-
teren als de sterren in alle eeuwigheid, «Dan xu,3»

Dierbare Eehtgenoote, lLet heelt den Heer be-
liefd mij tot zich te roepen @ bittere scheiding ! On-
derwerpen wij ons met kinderlijk betrouwen aan de
schikkingen van :fijn aanbiddelijken wil. 1k dank u
~om al hetgeen gij voor mij pedaan hebt: de Heer

des hemels schenke n vreugde om de droefheid die
gii onderstaan hebt. « Uob vit, zo» Gij allen, Bloed -
verwanten en vrienden, betoont m') uwe genegenheid
~ door vroom en vurig gebed.

‘H: Hert van Jezus, _
ik heb hctmuwml op U ! 3&0 d. dfl







