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-+ ZALIGE GEDACHTENIS VAN +
SYDONIE VAN ACKER
weduwe van . :
MANIEL GOEMINNE

geboren te Grammnne: den 16 Ociober 1862 en zahtjes
in den Heer ontslapen te Ousselghem, den 20 October
1932, ‘voorzien van de Sakramenten der stervenden.

211 was lid van 't Aartsbroederschap van 't allerh.
S_,ak:-gment en van 't Gulden van O.L. Vr, van Halle.

De dood der rechtveerdigen is kostbaar
~in Gods oogen ; zij is kostbaar, omdat zij is
‘het einde onzer ellenden, de voltrekking

onzer zegepraal en de deur van het eeuw1g_ '
leven. I ‘

De overledene was eene vrouw van plicht
en eene kristene moeder naar den ouden
ﬂtempel Zoolang zij bewust was van wat
zij doen moest, deelde zij de kracht van
haar stichtend voorbeeld mede aan hare
kinderen: Deze zullen schitteren als pereit.u.
aan hare gloriekroon. e

Gelukkig en voorzichtig is de mensch die
tracht te leven gelijk hij op zijn stervensuur
zal wenschen gelegfd te hebben.

Lieve kinderen en kleinkinderen, gij hebt
uwe moeder altijd met veel liefde en bezorgd-
heid behandeld, en gij mocht wel; want
voor ‘U allen heeft zij zich alles getroost.
Bidt voor hare Ziel en blijft voortdurend
wandelen op de voetstappen van uwe goede
moeder en eensdaags zult gij voor eeuwig

~ met haar vereenigd ziin. .
H. Hert van Jezus, ons toekome UIw Rijk. 300 d. afl.







