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De dag des Heeren zal komen gelijk een dief in den
nacht, I THEss. b v, 2.

Verstaat dit: indien de huisvader wist op wat uur
de dief zou komen, hij zou voorzeker waken en nist
toelaten dat zijn huis doorgraven werd

Daarom weest ook bereid, want op een uur dat eij
het niet meent, zal de Zoon des menschen komen,

Marra, 24 v, 43 Bn 44,
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Hebt medelijden met mij, hebt medelijden met mij,
gij ten minste die mijne vrienden zijt.  Jos 19 v. 21.
Broeders, bidt voor ons. 1 TrEsSs. bv., 25,

‘Want God heelt ons niet hestemd om een VOOrwerp

zijner gramschap te zijn, maar wel omm ons door
Jesus-Christus de zaligheid te doen bekomnen. 4
Inm, 9.
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Zoet Hart van Jesus, maak dat ik u altijd meer ep
meer beminne. 200 dagen elke reis.,
Zuet Hart van Maria, wees mijn heil, )
a00 dagen elke reis.
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