Joanna Maria Liekens

Geboren op 08-10-1866 te Herselt
Overleden op 02-05-1953 te Ramsel
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Ik ben de verrijzenis en het leven; alwie in mij
_' gelooft. zal niet sterven in eeuwigheid.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALICER

JOANNA LIEKENS
weduwe van FRANS DECKERS

lid van de bond van bet H. Hart

geboren t= Herzelt, de 8 October *866, en god-
vruchtig overleden te Ramsel, de 2 Mei 19253, voor-
zien van de H.H. Sacramenten der stervenden: '

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
zal placts hebben in de parochiale kerk van de H.
Huberius te Ramsel, op Dinadag & Mei, te 10 uur,

De dienst vanwege de bond van het H. Hart later
te bepalen

— e

Heer, Uw besluiten Zijn nndnnrgrim&ﬂlij]{: nie-
mand kan Up[cmnml legen Uw H. Wil, en i(-:[:,[ﬂl'f_’.ﬁﬂ
moet voor U het hoofd buigcn en Uudcrworpen zijn.

In al haar eenvoud was zij cen voorlrellelijke
vrouw en een hoopslaande moeder. In cen on-
berispciij[(. gudsdicnstig leven wvond Zij de kracht
tot grote deugden. — Wat cen zorg heelt zij ge-
dragen en wal een werk heeft Zi] verrichl voor lm_aax
hiis [ - :

Mijn teergeliefde kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en familicleden, die ik uit de gmnd
van mijn hart heb Iingehac[. moeders zegen Tusl op
u; vergeet nooit mijn voorbeelden, en voedt uw
-kinderen op in de vrees des Hecen, Weest mij in-
dachtfg in uw geheden en tot weerziens in de hemel,

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil,







