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Gelukkig zij die vlekkeloos van gedrag zijn en wai-
delen in de wet des Heeren. Ps.118. 1

Gedenk in uwe gebeden de Ziel van

JULIA DELPHINA LIEKENS

geboren le Keerhergen den 14 Februari 1924,
en aldaar godvruchiig overleden den 25 Januari 1943,
voorzien van de H, H, Sacramenten der sfervenden,
De plechiige Lijkdienst, gevolgd van de Begrafenis,
zal plaats hebben op Donderdag 28 Januari 1943, te
10uur, in de parochiale kerk van den H. Michagl, te
Keerbergen. — Vigilién te 9,45 uur.

(ielijk een zonnig lentekind wandelde zij, vol goedheid,
door hel leven ; zif was zoo zoelaardig van harte, zoo
lieftallig in hare gesprekken, zij had zieh van jongsafin
de deugd geoefend. En omdat hare ziel aangenaam was
aan God, daarom haastte Hij zich haar uit het midden
der boosheid weg te nemen. Sap. 1V 14,

Kalm en gelalen ging zij den dood te gemoet, en na
al hare geliefden een laalste vaarwel toegestuurd te
hehben is zii, vol betrouwen op den Heer, gestorven.

Mijn duurbare Ouders, Zuster en Broeders, zoo gaarne
was ik bij u gebleven. Ik weet het, de slap is vreeselijk.
Dochtroost u, want de pijnlijke scheiding van den dood
heeft mijne ziel in een eeuwige onsterfelijkheid gebracht.
Hierboven in den Hemel zal ik u allen wederzien. lk
dank u voor uwe teedere zorgen dxe miju lijden zoozeer
hebben verzacht.

Vaartwel, geliefde BIoadverwanien en Vrienden, mijn
heengaan heeft u zeker bedroefd en verrast, weest moe-
dig, ik vraag o geen franen maar een vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.
Zoel Harl van Maria, wees miju heil ! 300 d. all.







