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Wie in Mij gelooft, zal levenin eeuwigheid.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

MARIA PHILOMENA LIEKENS
echtgenote van AMANDUS PEETERS

geboren te Heist op den Berg op 6 November
1889 en aldaar overleden op 3 Juni 1954,
voorzien van de HH. Sacramenten
rr = 5 rr
in extremis .

In zijn eenvoud was haar leven zoalg dat
van vele anderen; maar de dagelijkse lielde-
volle zorg wvoor haar huisgezin, de gewone
omgang met de mensen, alles was steeds ver-
vuld met liefde en toewijding. Haar geloof
en haar praktische godsdienstigheid waren
haar sterkte en steun. Zo kwam het dat, al-
hoewel de Heer haar bijna onverwacht riep,
zij toch bereid was. :

Zalig degene die de Heer gerced wvindt,
wanneer Hij komt. Het is goed steeds zo te
leven.,

Duurbare echtgenoot en zoon, voor u bei-
den is mijn toch nog plotse heengaan zeker
zwaar ; ik weet dat gij dit offer diep voelt
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Zoekt uw steun in gelovig gebed ; zo blijit
gij met mij en ik met u toch verenigd, niet-
tegenstaande alle schijn.

Mijn duurbare familicleden en vrienden, ik
reken op uw gebed. De goddelijke barmhar-
tigheid is zeker groot, maar volgens Gods
plan vermag uw gebed zoveel op Zijn almach-
tige goedheid.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart,
mijn ziel en mijn leven.

De familién PEETERS en LIEKENS dan-
ken U voor uw gebeden en blijken van deel-

neming in hun zwaren rouw.







