Mathilda Maria Liekens

Geboren op 19-02-1930 te Waarloos
Overleden op 23-01-2011 te Kontich

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbaar aandenken aan

Mathilda (Titi) Liekens

Weduwe van Lodewijk {Louis) Vertommen

Gehboren te Waarloos op 19 februari 1930 en onverwacht
overleden in het RMT, De Hazelaar te Kontich op 23 januari 2011,
voorzien van de Heilige Sacramenten,

De familie dankt u van harte voor uw aanwezigheid
en uw betoonde blijken van deelneming,

tMoe, Moemoe

Soms goat alles razendsnel in het leven.
Beslissingen die je zelf had willen nemen,
wensen die je zelf had willen kenbaar maken,
dingen die je nog had willen doen,

opeens gaat het niet meetr.

“Bjj mif stoat de deur altiid open™

zijm woorden die wij nogit zulien vergeten,

Bij juilie was jedereen op alle momenten von de dag welkom,
Tot de dag dat de deur langzaam, moar heel zeker, dichtging.
Niemand kwam er nog in en jijf kwam er nfel meer uit.

Dat woog 2woor op iedereen die je gekend heeft,

Maar in onze herinnering zal je bijjven verder leven als
“Ons moe, ons Moemoe”

bif wie de deur altijd apen stond,

Doe ons vader de groeten en houd jullie “goed”
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