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GUSTAAF HAENTJENS

echtgenoot van

DeErLpHINA DIiERICKX

Geboren te Uytbergen den 5 April 1882 en aldaar
godvruchtig overleden den 22 Januari 1936.
Versterkt door de H. H. Sacramenten derstervenden.
Lid van het genootschap van het H. Harl.
Bestuurder der Melkerij St-Pieter.
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De duurbare overledene die wij beweenen was
naarstig en godvruchtig, hij wandelde voor Gods
aanschijn in de gerechtigheid, waarheid en op-
rechtheid des harten. (ROM: XV.)

Edele plannen van toekomst voor vrouw en
kinderen verhelderden den gezichteinder van zijn
rusteloos leven. Door klaren geest voorgelicht
werkte hij onverpoosd van ’'s morgens tot's
avonds. Eilaas | niet langer kon zijn sterk en kloek
gestel weerstand bieden aan eene onverbiddelijke
ziekte die hem langzaam ondermijnde... hij be-
zweek op het veld van eer en zelfsopoffering.

Beminde vrouw en duurbare kinderen, ik hoopte
nog lange jaren uwen steun en troost te kunnen
zijn... maar de Algoede heeft het anders geschikt...
Dat Zijn Naam gezegend zij ! Hebt dank voor u we
goede zorgen en genegenheid, blijft deugdzaam
en betrouwt u op God, Hij verlaat de zijnen niet.
Beminde bloedverwanten en vrienden, weest mij
in uwe gebeden indachtig.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Rl I. P‘
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